
Op deze plek willen we graag iets laten zien van
wat wij allemaal doen in groep 4. Wat we vooral

belangrijk vinden in onze klas, is dat iedereen
een eigen plekje heeft. Het is belangrijk om
jezelf te kunnen zijn op school, als je je veilig
voelt kun je je beter ontwikkelen. In groep 4

hoort iedereen erbij. 
De deur van onze klas is dit jaar versierd met
vissen. In deze school zwemmen we samen!
Toch zien we dat de vissen er allemaal heel
verschillend uit zien, net als wij. We hebben

allemaal onze eigen kwaliteiten en talenten van
God gekregen en samen vormen we één groep. 

We beginnen de dag met bidden, zingen en
verhalen uit de bijbel. Zo mogen we samen op
ontdekkingstocht gaan door de bijbel en meer

over God leren.  
Dit jaar in groep 4 gaan we aan de slag met

rekenen, schrijven en lezen, maar we leren ook
veel over de wereld om ons heen. Dit doen we

vaak aan onze tafels, maar we maken ook
genoeg tijd vrij voor bewegend leren, gymmen,
muziek, tekenen en handvaardigheid, want we

ontwikkelen ons op veel verschillende
manieren.  

We hopen er samen voor en met elkaar een fijn
jaar van te maken! 

Groep 4

Welkom in groep 4! 


