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De periode voor de herfstvakantie stond in het teken van veel lezen tijdens de 
christelijke Kinderboekenweek. 
Zo hebben de kinderen van onze groep voorgelezen aan groep 3. Erg leuk om ze zo 
enthousiast bezig te zien!  
Ook kwamen er enkele oma's en zelfs een tante van de kinderen langs om aan ons voor 
te lezen.  
Ook zijn we bezig geweest om rondom dit thema een tekening te maken van hun eigen 
droomhuis.  
Knap gedaan allemaal, wat een talent!  
De klas ziet er ook nog eens een stuk gezelliger uit op deze manier. 
 
 

Het eerste blok in het schooljaar zit er inmiddels alweer op. 
We zijn vanaf de zomer bezig geweest met allerlei werkvormen rondom positieve 
groepsvorming om zo met elkaar een goede basis neer te zetten voor (de rest van) het 
schooljaar. 
De structuur van werken is inmiddels ook helder voor de kinderen, dit begint zijn 
vruchten steeds meer af te werpen. 
Er heerst rust in de klas en de kinderen werken hard en geconcentreerd aan hun taken. 
Fijn ook om te zien dat de kinderen steeds meer groeien qua zelfvertrouwen en samen 
een hechte groep vormen. 
Als meester ben ik echt trots op (de vorderingen van) deze unieke kinderen met hun 
eigen karakters! 
 
 

Hartelijke groet, meester Klaas-Jan 

 


