
Restaurant
Na de herfstvakantie zijn we aan het werk
geweest over het Restaurant. 

We begonnen met het bezoek aan een echt
(pannenkoeken)restaurant. We bekeken hoe
een restaurant er uit ziet en we mochten ook
in de keuken kijken en zelfs helpen met het
maken van beslag. Als afsluiter mochten we
nog lekker een pannenkoek eten! 

In de klas hebben we een restaurant gemaakt.
Hierin konden we mooi spelen wat we in het
echte restaurant gezien hadden. 

Ook hebben we in de klas zelf
pannenkoeken gebakken,
groentesoep met balletjes
gekookt en voor de afsluiting
kwarktaartjes gemaakt en cup
cakejes versierd. 
Als afsluiting mochten de ouders
in ons restaurant komen. De
kinderen waren de obers. Nadat ze
hun ouder aan een tafeltje gezet
hadden, namen ze de bestelling
op en brachten ze wat drinken en
iets lekkers naar het tafeltje. Wat
deden ze dit goed!  




