
Voorstelling Bremerstadsmuzikanten 

Vanmorgen zijn we met alle groepen van de onderbouw naar een voorstelling geweest. 

De oranjevereniging van Hasselt wilde ons trakteren i.v.m. het euifeest! 

Eerst liepen we met alle kinderen naar de grote sporthal. Dit is al een belevenis op zich. 

Eenmaal daar was er een man die prachtig kon vertellen. Hij was bij binnenkomst al 

lekker kennis aan het maken met de kinderen.  

Toen de voorstelling eenmaal begon hebben we geluisterd, gelachen en genoten.  

Het verhaal ging over een koning die geen koning meer wil zijn. Er wordt een 

zangwedstrijd gehouden. Ezel droomt al lang van een zangcarrière en begint direct te 

'zingen'; ihhaa, ihhaa, ik zing de hele dag! Ezel gaat op pad naar Bremen en komt 

onderweg reisgenoten tegen. Gelukkig komt het uiteindelijk allemaal goed!  

 


