
Inmiddels hebben we onze herfstvakantie achter de rug.
We hebben de eerste periode heel hard gewerkt en we

merken dat we al goed gewend zijn in groep 3! 
We weten de spulletjes te vinden en zorgen samen dat het

voor iedereen fijn is in onze groep. 

In de afgelopen maand zijn we lekker veel voorgelezen,
omdat het Kinderboekenweek was! 

Alle juffen en de meester kwamen in onze klas om ons
voor te lezen uit hun lievelingsboek. Ook kwamen er

oma's, een tante en een moeder voorlezen. We hebben
genoten van de leuke verhalen!

Op dierendag mochten we onze dierenknuffel meenemen
naar school, de knuffel kon ons helpen bij het werken die

dag, het was een gezellige beestenboel in onze groep!

Zo beleven we van alles!
Lezen jullie de volgende keer weer met ons mee?
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