
Oud en nieuw 
Het is alweer een tijdje geleden dat we iets uit groep 3 hebben laten 

horen, maar stilzitten was er niet bij in de afgelopen periode! 

In de maand december hebben we met elkaar toegeleefd naar kerst: 

het feest van het licht. Het licht kwam bij Zacharias, Maria, de 

herders en de wijzen. 

Het was een donkere periode voor 

de kerstvakantie, als we naar school 

gingen was het zelfs buiten nog 

donker! Daarom zetten we ’s 

ochtends onze kaarsjes op tafel en 

een haardvuurtje op het bord, zodat 

het in de klas gezellig licht was. 

We hebben genoten van de weken 

voor de kerstvakantie, al was het ook 

wel intensief. We waren aan 

vakantie toe! 

In het nieuwe jaar zijn we weer vrolijk en vol frisse energie van start 

gegaan. We kennen alle letters nu en we kunnen al zelf verhalen 

lezen en schrijven, knap hè! 

Omdat we alle letters kennen staat in februari het letterfeest op het 

programma, daar kijken we naar uit en dan laten we zeker weer van 

ons horen! 

 

Groetjes, 

Groep 3 


