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Wij zitten op een christelijke school. We doen leuke 

dingen in de klas. In onze klas zitten 27 kinderen. We 

hebben leuke lessen en gymlessen. Bij gym doen we 

meestal onderdelen maar soms ook een groepsspel. We 

deden elke maandag een wendsprong. Daar zijn we 

allemaal goed in. We doen vaak spelletjes met de klas. 

We zitten tot half 3/14:30 op school. En onze school 

begint om half 9/08:30. Om de vrijdag hebben we 

muziekles van juf jennifer, dat doen we ongeveer 3 

kwartier. Dan maken we muziek met onze handen en 

we zingen mee. We zingen leuke christelijke liedjes en 

zingen ook mee 

 

Hallo, wij zijn in 6/7 flink bezig met kerst. Op donderdag 

21 december hebben wij ´s ochtends met onze 

muziekgroep, die bestaat uit 5 blokfluiters, 2 trommels 

en 2 gitaristen, muziek gespeeld en gezongen. Op 

maandag 27 november 4, 11 en 18 december hebben 

wij advent gevierd. Wij wensen jullie:  

een gezegend kerstfeest 
 

Wij hebben met de klas een muziekgroep opgericht. Die 

bestaat uit de volgende kinderen: Famke,Marit,Yahra,Elin,Yaël, 

Izhar,Jop en Niels. 

Wij gingen in de klas kerstliederen spelen. 

De andere kinderen gingen meezingen. 



We gaan ook met het afscheid van meester Hilbert het PWA 

lied spelen. Ook met de vieringen met de PWA gaan wij het 

PWA lied spelen. 
 

We hebben de afgelopen tijd muziekles gekregen en op de 

kerstviering donderdag 21 december 

Onze directeur gaat vrijdag 22 december weg. Dan zal de 

muziekgroep ´s ochtends onthalen met onze eigen PBS lied 

We hopen dat we jullie snel zullen zien op de Prins willem 

Alexanderschool in Hasselt. 

 

hey lieve lezers van dit stukje. Wat wij doen op deze school is 

gezellig met juf Jennifer muziekles doen. 

Ook gaan de kinderen die van muziek houden gaan voor de 

klas liedjes zingen, blokfluiten of drummen en met advent gaan 

we in het Speellokaal met elkaar advent vieren. elke vrijdag 

gaan we crea doen , we hebben al een keer een mooie ster 

gemaakt en nog een mooie sneeuw gecreëerd. en ook gym 

doen we ook, met leuke activiteiten is het altijd gezellig met 

elkaar soms doen we een leuke estafette of alles bal soms 

gymmen we samen met groep 8 en dat is ook heel gezellig.  
 

Hoi allemaal! Ik ga jullie even meenemen in een deel over het 

schooljaar. Over alles wat echt te gek was. Dat was 

bijvoorbeeld kerstcrea. We mochten kiezen wat we met 

kerstcrea wilden doen. Je kon zeggen wat en als er nog plek 

was mocht je daar gewoon bij. Iedereen had iets wat hij/zij leuk 

vond. Nou ga ik jullie meenemen in de gymlessen. Met de 

gymlessen is het nooit echt gevaarlijk, maar het is wel een 

uitdaging en dat vinden de meeste mensen/kinderen heel leuk. 

Het is wel zo veel mogelijk op niveau en nu gaan ik jullie nog 

naar een ding meenemen namelijk de muzieklessen van juf 

Jennifer ze zijn leuk en tegelijkertijd leer je eigenlijk ook landen, 

want ze vraagt altijd  of bijna altijd (bijvoorbeeld) waar ligt 

Afrika? Dan steken meestal wel wat kinderen hun vinger op en 



dan kiest ze daar altijd iemand uit.Dus vind ik dat onze school 

de leukste school is omdat ze met bijna alle feesten iets leuks 

verzinnen zoals kerscrea.Dus wil je een school voor je zoon of 

dochter? Kies deze school echt een aanrader! 
 

Jo ik ga jullie eens vertellen wat we gedaan hebben 

binnen een paar weken:) 

Het leukste was natuurlijk muziek van juf jennifer. 

En de dag voordat we kerstvakantie kregen ging onze 

directeur weg(helaas) en daarom gaan we dan allemaal 

leuke spellen doen en we zijn 12:15 al uit.  En wij 

hebben natuurlijk de leukste juf ooit(juf Ina).  
 

Sinds kort hebben wij een muziekgroep samengesteld: 

2 drummers 5 blokfluiters 1 gitarist 1 iemand op de ukulele. 

Wij als klas hebben dus bedacht om op de dag van de 

kerstviering vrolijke kerstliederen te spelen en de rest meezingt. 

De liederen die we hebben gespeeld: 

• komt allen tezamen 

• in Bethlehem stal 

• midden in de winternacht 

• zijn naam is Jezus 

• God zal met ons zijn 

• (als afsluiting) het PWA-lied 

Ook leest juf een mooi verhaal voor. Wij als groep 6/7  

  " Kerst in de klas".  

 

Met taal hadden we het thema familie en moesten we 

een waargebeurd verhaal over je eigen gezin op 

schrijven en daarna op je Chromebook typen en dan 

naar juf sturen en daar maakt de juf een heel boek van. 
 

 



Met vriendelijke groeten: groep 6/7 
 

 
 

 
 

 


