
De eerste weken van het schooljaar zijn alweer voorbij. We hebben al
veel letters geleerd: i, e, aa, k, m, s, p, r, v, e, aa en n. Nu we deze

letters kennen kunnen we ook al lezen. 
We oefenen van alle ‘leesletters’ die we nu kennen ook de

‘schrijfletters’. Daar zijn we heel trots op, want wat zien die letters er
mooi uit!

Ook zijn we al druk bezig met rekenen: we kunnen bijvoorbeeld al
klokkijken met hele uren.

We gymmen dit jaar voor het eerst in de sporthal, daar zijn we erg
fanatiek! We kennen er al goed de weg en helpen de juffen goed met

het klaarzetten en opruimen van de gymzaal. 

We leren dit jaar veel nieuwe liedjes, juf speelt op de gitaar en de
kinderen zingen, dat klinkt echt mooi! Onze favoriete liedjes zijn nu:

‘laat zo je licht maar schijnen’ en ‘Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw
naam op heel de aarde’.

In de klas is er nog genoeg ruimte en tijd om te spelen. We hebben in
de klas een huishoek, clics, kapla, lego, rekenspelletjes, taalspelletjes,

stiften... genoeg spullen om mee te ontspannen. Door het spelen
kunnen we alles wat we geleerd hebben goed verwerken! 

Naast het leren in de klas leren we ook op het plein. 
We noemen dat: bewegend leren, we rennen en springen, zodat we

dat wat we leren beter kunnen onthouden. 

En zo zijn we eigenlijk alle dagen druk! 
Jullie zijn van harte welkom om eens in onze klas te komen kijken

naar wat we allemaal doen!

gestart in groep 3!


