Yaeél vertelt...

Hallo wij zijn groep 6,

We hebben een sponsoractie gehouden voor de aardbeving in Turkije en
Syrié.We gingen met groep:5,6,7 en 8 naar Zwartsluis fietsen daar
gingen we baantjes zwemmen 1 baantje is 50 meter dat is heen en
terug,we kregen 3 kwartier om baantjes te zwemmen.Een andere keer
had de meester iets leuks met geschiedenis gedaan.We hadden het over
Columbus de ontdekkingsreiziger.We moesten een schip verven,of met
wasco maken en de zeilen konden we maken van stof.We gingen een
andere keer met crea wc rol diertjes maken,die hebben de vensterbank
mooi opgefleurd.Jes!!!We hebben de beloning jachtseizoen rondom de
school gehaald. ledereen vond het leuk.We zijn nu likes aan het sparen
voor een middag naar het park.Sep het zoontje van de meester en zijn
vrouw kwamen op bezoek.Sep was heel lief en schattig.Elke dag als de
meester ons les geeft mag iemand 2 liederen uitzoeken en die gaan we
dan zingen en de meester speelt dan gitaar.En als je een boek uit hebt
de is er een vragenlijst met bijvoorbeeld de vragen als:hou je van de
natuur,hou je van de fantasiewereld en lees je graag een boek over
vriendschap en familie.Wij zijn een gezellige klas.Kom je gauw een keer
langs.

Groetjes grock 6 van de puwa
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