
 
Op woensdag 7 december deden heel veel kinderen 

mee met het schoolvolleybaltoernooi. Ook trouwe 

supporters waren er aanwezig. Er werd sportief en 

fanatiek gespeeld, maar helaas leverde dat geen 

beker op. Toch hebben we een heel fijne middag 

gehad. Zoals Berto schrijft: Het was leuk en gezellig 

en we waren heel sportief, want we stonden een 

keer achter en bleven positief, want we gingen 

doorzetten. 

“Het was leuk en gezellig en we 

waren heel sportief, want we stonden 

een keer achter en bleven positief, 

want we gingen doorzetten.” 

 

En op vrijdag 9 december  hadden we de laatste les 

van Marietje Kessels samen met de 

ouders/verzorgers en familie. Wat hebben we veel 

geleerd en wat was het leuk en een beetje spannend 

om met je eigen familie een paar oefeningen te 

doen. De foto's geven een mooie indruk weer van 

beide activiteiten. 


