
We zijn dit jaar begonnen met een gezamelijke jaaropeningen in het speellokaal en
hebben Gods zegen gevraagd over het komende schooljaar. Daar hoorden we over

de zonnebloem. De zonnebloem richt zich op de zon en gaat dan groeien en bloeien.
Als we ons dit jaar op God richten mogen we ook groeien en bloeien. Naast dat we

natuurlijk bezig zijn met rekenen en taal krijgen we ook lessen over hoe we met
elkaar omgaan. Vanaf dit jaar zal dit uit de methode Kwink zijn.  

Zo leren we bijvoorbeeld hoe we tegen elkaar praten. 
We werken hard en zijn erg gefocust. Gelukkig genieten we ook regelmatig van een

lekkere pauze of een leuke sportieve gymles. Verder genieten we ook erg van de
liedjes die we samen zingen. Soms alleen met onze eigen klas en soms gezellig

samen met groep 7/8. Ook erg handig als de stroom uitvalt en je alleen een gitaar
hebt om de tijd op te vullen! 


