
Projectweek  
 
Hallo, dit is groep 6/7.  

 

We hebben een aantal weken geleden een projectweek gehad over vroeger en zo.  

Groep 6/7 had het over de oude Grieken. We hebben een week lang over de oude Grieken 

gewerkt in de klas. Op woensdag 6 maart hadden we de afsluiting van de projectweek. 

Veel kinderen waren in het Grieks verkleed en groep 6/7 heeft ook wat verkocht net als de 

andere groepen van de P.W.A.S. Groep 6/7 verkocht Griekse yoghurt (met yoghurt, ranja, 

hazelnoten, aardbeien en druiven.) We hebben ook veel geknutseld en zoals: een mooie 

Griekse mozaïek met onze voorletter van onze naam in het Grieks, een mindmap met veel 

plaatjes en informatie over wie/wat je het deed. En we hebben van klei een vaas of een 

masker gemaakt met Griekse patronen en sommige hun naam in het Nederlands erop.  

We hebben ook een Griekse dans geleerd die iedereen deed en zelfs sommige juffen/opa 

́s/oma ́s en papa´s en mama´s. We hebben de hele school veranderd voor de afsluiting dus 

ook onze klas. We hadden een kassa in de klas staan met daar de Griekse yoghurtjes erop 

en het geld. We hadden 3 tafels met op 1 tafel de vazen en de maskers en op de andere tafel 

de boeken waar informatie in stond en op de laatste tafel stonden de boekjes, in die 

boekjes stonden alle dingen die we hebben gedaan met de projectweek. En aan de muur 

hingen de Griekse Mozaïeken, aan het raam hingen de mindmaps en op de tafel stonden de 

vazen en maskers. De school was helemaal versierd. Met slingers en als je binnenkwam 

stond er een tijdmachine.  

 

We hebben veel geld verdiend en hadden veel plezier.  

 

Bedankt voor het lezen en een fijne dag gewenst 

 

Groetjes Luna & Rosalyn 

 
  

 
 
 
 


