
 

 

In de maand november klopt ons hart altijd wat sneller…. 

De sint komt in het land. Altijd een tijd vol spanning en verwachting. 

Dit jaar mogen we in groep 5 voor het eerst een lootje trekken en 

elkaar verrassen met surprise en een gedicht. 

Daar moet natuurlijk wel even voor geoefend worden.  

We zijn flink aan het dichten geslagen. 

Het is wel lastig om voor je te houden wie je getrokken 

hebt…….volgens mij is dit niet helemaal gelukt. De juffen worden 

ook aan het werk gezet, want ook zij mogen knutselen en dichten. 

Wij zijn klaar om het sinterklaasfeest in de klas te vieren!!!! 

 

Ook zijn we gestart met de boekbesprekingen. 

Aan de hand van een mooie versierde doos 

vertellen wij over ons mooiste boek. 


