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Deze periode hebben we met PBS in de klas aandacht besteed aan het thema 'liefde'. 
Zo hebben we geluisterd naar enkele gelijkenissen van Jezus, waarbij we kunnen leren hoe 
groot Gods liefde was en is voor ons mensen. 
Het verhaal van de verloren zoon, de koninklijke bruiloft en de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan hebben ons aan het denken gezet. 
Mooi en waardevol die gesprekken die we naderhand met elkaar voerden! 
De kinderen hebben ook in groepjes toneelstukjes opgevoerd aan elkaar over de 5 liefdestalen. 
De één vindt het bijvoorbeeld vooral fijn om cadeautjes te krijgen. 
Een ander groeit juist van complimenten en lieve woorden. 
Weer een ander geniet van een knuffel of een schouderklopje. 
Het kan ook zijn dat je het vooral fijn vindt als iemand tijd vrij maakt voor je om iets leuks te 
doen of gewoon een praatje met je maakt. 
Tenslotte zijn er ook mensen die het vooral waarderen als iemand altijd voor je klaar staat om 
je te helpen met klusjes. 
We leerden dat ieder mens hierin echt uniek is. 
Ook hebben de kinderen allemaal een prachtige tekening gemaakt over de liefde. 
Deze hebben een mooi plekje gekregen in de gang van onze school (zie foto). 
 

 
 


