
Hallo beste lezer, 

 

In december hebben wij het thema restaurant afgesloten. De ouders mochten in ons restaurant 

een taartje komen eten. Samen met de juf hebben we taart gemaakt en deze mochten we 

bedienen aan onze papa of mama. Het was een gezellige ochtend en we hebben genoten 

samen!  

 

Groetjes van groep 2! 


