
 
We begonnen gezellig met elkaar een warming up te doen.  
Toen begonnen de wedstrijden. Het was natuurlijk super gezellig met 
elkaar. En natuurlijk waren er ook meiden die mooie spandoeken hadden 
gemaakt.  En vrienden en familie waren ook langs de lijn aan het 
aanmoedigen. Na de wedstrijd gingen we met elkaar wachten tot de 
volgende wedstrijd. Later was de prijsuitreiking en had de PWA  een 
paar keer gewonnen. Na de prijsuitreiking gingen we gezellig met elkaar 
de dag afsluiten met een lekker bakje patat! en dat was het 
Schoolvoetbaltoernooi 2024.     
 

 


