
Inmiddels zijn we gestart met een nieuw thema: de dierentuin.  We leren veel over
de verschillende dieren in de dierentuin. We hebben in de klas een aquarium met

geknutselde vissen en een boom met geknutselde papegaaien erin. Ook hebben we
onze knuffels meegenomen en daar een spelletje meegedaan. 🦜🐠🐊



Aan het begin van het thema stonden er voetstappen in de gang en lag er een

pakketje op de stoel van juf. Het was een pakketje van Pleun, er was een probleem
in de dierentuin, alle dieren waren uit de hokken ontsnapt en zaten allemaal bij

elkaar. Wij gingen Pleun helpen om de dieren bij het juiste leefgebied te leggen. 
Na de vakantie kregen we opnieuw een berichtje van Pleun. De aap had de

sleutelbos van de hokken in de bosjes gegooid, ze vroeg opnieuw om hulp van
groep 2. Wij tekenden de juiste route voor Pleun, zodat ze de sleutelbos weer

terug kan vinden. 
Komende weken gaan we nog veel meer leren over de dieren en wie weet vraagt

Pleun onze hulp weer opnieuw! 🦒🦓🐘 
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