
Sinterklaasfeest 

In december is het altijd een gezellige maand. Allereerst komt Sinterklaas en zijn pieten in het land. Je 

hoort dan altijd dat er vanalles gebeurd. Zo ook bij ons op school. We mochten onze schoen zetten. In 

groep 1 hebben stoomboten gemaakt. Deze hebben we neergezet met een brief voor Sinterklaas. 

 

De volgende ochtend zaten er lekkere pepernoten in onze stoomboot. Maar er was nog iets aan de 

hand. Het was een beetje een rommel geworden. Alle tafels en stoelen verschoven. De stoomboten 

bij elkaar gezet. Het was duidelijk, de rommelpieten waren langs geweest. Ook ontvingen wij een 

brief terug van sinterklaas. Wij hebben veel zin in het sinterklaasfeest.  U kunt hem zien op de foto 

hieronder.  

   

Toen kregen we een brief dat de staf van Sinterklaas was zoekgeraakt. Dat was me nou toch ook wat? 

Er werd ons gevraagd om een nieuwe voor hem te maken. Dat hebben we natuurlijk gedaan. De 

kinderen wilden graag de kleuren van de regenboog gebruiken. U kunt onze gemaakte staf hierboven 

zien op de foto. Wij denken dat Sinterklaas hem geweldig vindt.  

Ook mochten we zelf nog even oefenen als echte pieten tijdens de pietengym. We ging het dak 

opklimmen en er vanaf glijden, balanceren met een cadeautje in de hand en cadeautjes mikken in de 

schoorsteen. We deden het zo goed dat we een echt pietendiploma kregen. Wat waren wij trots! 

 

 Op vijf december ontdekten we de staf van Sinterklaas in de molen. De  

                                                    brandweer kwam Sint en zijn pieten helpen. Gelukkig bracht hij ook nog  

                                                    een bezoek in onze klas. Wat was het een feest! 


