
Geachte ouders, verzorgers,  
 
Vandaag mochten wij uw kind(eren) weer ontvangen op school. Voor het eerst in anderhalf 
jaar tijd konden en mochten we ook weer een jaaropening met de hele school doen. Wij zijn 
enorm dankbaar dat wij als school dit weer kunnen en mogen doen. Een jaar beginnen we 
namelijk niet alleen als klas, maar ook niet alleen als school. Een jaar willen wij graag samen 
openen met God.  
 
In deze opening mochten wij uitdragen dat ons vertrouwen ook dit jaar weer mogen stellen 
op de Heer onze God.  
Hierover zongen we en we hebben hiervoor gebeden. Juf Debora vertelde een verhaal over 
Wout die druk bezig was om de beste te zijn en spullen te verzamelen. Hierdoor verloor hij 
alles uit het oog; zijn vrienden, zichzelf, maar ook zijn maker.  
Gelukkig kwam hij erachter dat hij verkeerd bezig was en dat hij niet moest vertrouwen op 
zijn prestaties of zijn spullen, maar op zijn maker. Die had hem namelijk gemaakt zoals hij 
was, met al zijn talenten die hij in mocht zetten.  
 
Wij hopen zo dit jaar ook weer ons vertrouwen te mogen stellen op God. Onze Maker die 
ons allen gemaakt heeft met unieke talenten.  
 
Wij wensen u en uw kinderen een mooie en gezegend schooljaar toe.  
 
Met vriendelijke groet,  
Hilbert Koerhuis. 
 
 


