
Het is herfst! Wij hebben verschillende werkjes gemaakt die passen bij dit 
seizoen. Zo mochten wij onszelf tekenen onder een paraplu. Ook hebben wij 

met klei egeltjes en eekhoorntjes gemaakt. 


