
Groep 2 

De afgelopen weken hebben we gewerkt rond het thema Sinterklaas. Binnen 

dit thema hebben we nieuwe woorden geleerd, maar zijn we ook de gang 

gegaan met rijmen, het lezen van een plattegrond en bijvoorbeeld het 

splitsen van getallen.  

Aankomende donderdag komt Sinterklaas dan eindelijk onze school 

bezoeken. Hier zien we erg naar uit!! 

 

 

De laatste weken voor de vakantie gaan we werken over Kerst.  

Hét Feest van HET LICHT!! 

Deze week zijn we gezamenlijk met de andere groepen gestart met de eerste adventsviering en zo 

gaan we in de klas en met de hele school op weg naar Kerst. 

En dan…Vakantie….Kerst vieren thuis en in de kerk……oud en nieuw………en dan zien we elkaar weer 

in het nieuwe jaar 2020 op school!   


