
Groep 1 naar de brandweer 

Op maandagochtend na het fruit eten mochten wij op bezoek bij de brandweer. De kinderen hadden 
er erg veel zin in en lieten hun sirene al lekker horen. Dat het regende maakte ze niets uit. Eenmaal 
bij de brandweer mochten we eerst in een soort huiskamer gaan zitten aan tafel. Daar kregen we een 
filmpje te zien van de brandweer. Misschien kennen jullie het lied van kinderen voor kinderen wel 
‘Brandweerman, Brandweerman, kom zo snel als je kan’. Daarna gingen we naar de garage waar de 
grote brandweerauto stond. We mochten de zuurstoftanks op onze rug. Dat was best zwaar, maar we 
bleven goed staan. Ook mochten we de brandweerspuit vasthouden. De brandweerman liet zien waar 
de voorraadtank voor het water in de auto zat. Toen liepen we om de auto heen, want aan de andere 
kant zaten ook allemaal hulpmiddelen van brandweer. Zo hebben we een hele grote kniptang 
bekeken. Deze kniptang heeft zelfs nog een oude fiets doorgeknipt. Dat was even schrikken, maar 
gelukkig was hij van niemand.  
Ook was er een apparaat die iets uit elkaar kan duwen. Dat hebben de brandweermannen ook laten 
zien bij de fiets.  
Onze spierballen werden ook nog even getest. Er lagen twee oefenpoppen klaar. We moesten de 
poppen, door ze samen te tillen, naar de andere kant van de brandweerauto brengen. Dat was een 
flinke klus, maar het is ons gelukt! 
We sloten deze gezellige en leerzame ochtend af met een ritje in de brandweerauto. 

 


