
Vervolgd worden omdat je christen bent? Het is
voor ruim 365 miljoen christenen in de wereld
realiteit, zo leert de stichting ‘Open Doors’ ons.
Op zondag naar de kerk kunnen is voor hen niet

vanzelfsprekend. Samenkomen met andere
christenen voor Bijbelstudie of in de boekwinkel
een Bijbel kopen evenmin. Er zijn christenen die

gevangen zitten, worden gemarteld of door hun
familie verbannen zijn om hun geloof in Jezus

Christus. Het aantal van 365 miljoen vervolgde
christenen is een duizelingwekkend groot getal.

Het betekent dat wereldwijd één op de zeven
christenen te maken heeft met vervolging.

We zijn deze maand gestart met een project van
Open Doors, waarbij we 50 dagen beginnen met

een gebed voor vervolgde christenen wereldwijd.
Op de vraag wat vervolgde christenen nodig

hebben, klinkt vaak als eerste antwoord: ‘Bid
voor ons’. We bidden zo samen met de klas voor

alle christenen in de 50 landen in de wereld waar
de christenvervolging het zwaarst is.


