
Thema ‘De bakker’ 

Wat ligt daar nou in de klas? En wat ruikt dit vreemd?  

Dat waren enkele kreten die we hoorden toen juf een mandje met allerlei materialen in de klas zette. 

Later bleek in dat mandje meel, gist, krenten, rozijnen e.d. te zitten.  

We hoorden ook een verhaal waar Bas met zijn moeder en zusje naar de bakker gingen. Ze gingen 

daar brood halen. Ook wij gaan druk aan de slag met het thema de bakker. 

 

Inmiddels hebben we in de klas een heuse bakkerij. De bakker is daar druk met wegen, mixen en 

kneden. De verkoper helpt de klanten en zorgt dat de winkel netjes blijft. We oefenen druk met het 

spelen van verschillende handelingen. Super leuk om te zien hoe de kinderen daarin opgaan.  

Als we werken over de bakker is het natuurlijk ook belangrijk dat we weten hoe we brood maken. 

Daar lezen we boeken over en bekijken we filmpjes van. Maar nog leuker is zelf een brood bakken. 

Dat hebben we afgelopen dinsdag gedaan. We mochten een broodbakmachine van juf Karin lenen. 

Juf had broodmix gekocht en we moesten er nog wat water bij doen. Vind u niet dat we een mooi 

brood hebben gebakken? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Na het bakken van brood wilden we natuurlijk ook weten hoe we koekjes moeten maken. Gelukkig 

was er een mama die ons daarbij wou helpen. Afgelopen woensdag zijn we dus lekker samen koekjes 

wezen bakken. En we mochten ze in mooi zakjes mee naar huis nemen. Het leek net echt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu hopen we alleen nog naar bakkerij Blom te gaan om te ervaren hoe het is om in de bakkerij te 

werken.  


