
Vandaag was het weer zover! Rond half 11 trok er een lange stoet door de
gangen naar het speellokaal. Daar eenmaal aangekomen werd onze

nieuwsgierigheid gewekt door een heuse tijdmachine (vakkundig in elkaar
geknutseld door Emma en Famke)! Juf Ina onthulde voor ons het thema en

meester Klaas-Jan nam ons mee door Psalm 90. Wat mooi om te mogen weten
dat of we nu teruggaan in de tijd of kijken naar wat komt, God er altijd zal zijn.

Na deze mooie boodschap kon juf Ina haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en
ging toch maar eens even kijken hoe de tijdmachine er vanbinnen uitzag. Na

wat gerommel en gepiep werd al snel duidelijk over welke periode groep 6/7 zou
gaan werken namelijk… de oude Grieken!

Nu konden juf Laura en juf Sanne natuurlijk niet achterblijven! Zo snel als ze
konden liepen ze naar binnen. Een enkel ogenblik later verschenen een ridder en

een jonkvrouw. Het thema waar groep 1/2 over zal gaan werken.

Al snel volgden juf Nienke en juf Debora en ook juf Daniëlle kon niet
achterblijven. Zo kwamen we erachter dat groep 3/4 over Ot en Sien

(grootmoederstijd) gaat werken en groep 8 mag werken over de moderne tijd
van 1900 tot nu.

Tot onze verbazing was meester Klaas-Jan zonder dat we het door hadden de
machine ingeslopen en zagen we opeens een Romein over het plein lopen. De

laatste onthulling voor groep 5/6.

We konden niet wachten om een week lang te mogen werken over onze eigen
periode en zijn meteen 's middags aan de slag gegaan! 
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